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Nieuws 112-Nieuws Speel meel! Wonen Uit Familieberichten

Postume uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis voor Dirk
Fleury

HEERHUGOWAARD - Het is dinsdag 22 juli voor Dick Fleury een gedenkwaardige dag geworden. De
Heerhugowaarder ontving uit handen van een delegatie van het ministerie van Defensie het
Mobilisatie Oorlogskruis voor zijn vader Dirk, die in de eerste oorlogsmaanden als dienstplichtig
militair diende en daarna drie jaar als dienstplichtig onderofficier heeft gediend in het voormalige

Nederlands-Indié. “lk ben vreselijk trots op deze postume onderscheiding voor mijn vader”, zegt
Dick, die heel veel informatie over en foto's van zijn vader in zijn bezit heeft.

Dick Fleury (I) kreeg uit handen van een afgevaardigde van het ministerie van Defensie het Mobilisatie Oorlogskruis
voor zijn vader Dirk.

“Mijn vader werd op 26 maart 1920 geboren in Amsterdam. Na school werkte hijin de groentewinkel van
zijn ouders in de Barrevoetestraat in Haarlem. Daar kwam een eind aan toen in september 1939 de oproep
op de mat viel voor de dienstplicht. Mijn vader kwam bij het onderdeel Korps Motordienst GD. Die letters
stonden voor ‘Gewoon Dienstplichtig'. De dienstplicht duurde niet lang, omdat de oorlog uitbrak in mei
1940. In juli werd mijn vader met groot verlof gestuurd omdat er geen leger meer was, waarop hij zich
aansloot bij het verzet in Haarlem en omstreken, wat zeker niet ongevaarlijk was.”


Fred Fleury
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Verzet

“Mijn vader zat met zijn goede vriend Johny ondergedoken net buiten Haarlem en werd verraden door
een NSB’er met een SS’er als zoon. Tijdens een vuurgevecht met de bezetter is Johny zwaargewond
geraakt; mijn vader liep een schotwond aan zijn pols op. De knokploeg waartoe zij behoorden heeft toen
onmiddellijk alles uit de kast getrokken om zowel Johny als mijn vader uit hun benarde positie te
bevrijden. Korte tijd later werden Johny en mijn vader verzorgd door een aantal vrienden en een
bevriende dokter. Ook Johny heeft het gelukkig overleefd. En zo zijn er nog veel meer soortgelijke
verhalen over zijn verzetstijd. Mijn vaders verzetsvrienden zijn voor zowel mijn beide zussen als voor mij
nog jarenlang als een soort familie door het leven gegaan, omdat de mannen na de oorlog nog regelmatig

bij elkaar over de vloer kwamen.”

Oorlogsvrijwilliger

Kort nade oorlog, op 23 juli1945, meldde Dirk zich aan als corlogsvrijwilliger bij de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten. Opnieuw als gewoon dienstplichtige. Hij kwam vervolgens in werkelijke
dienst bij 2-4 RI Sancta Maria in Noordwijkerhout (2e Bataljon van het 4e Regiment Infanterie), beter
bekend als Het Kennemer Bataljon. Op 29 november 1945 vertrok mijn vader met de boot vanuit
Engeland naar Singapore. Een kleine drie jaar later, 28 juli 1948, keerde hij terug als dienstplichtig
adjudant-onderofficierinstructeur in Rotterdam, waar hij op 14 augustus 1948 deelnam aan een
afscheidsparade. Na ontvangst in het stadhuis van Haarlem werd hij opnieuw met groot verlof gestuurd.
“Enorm trots was mijn vader op de persoonlijke, handgeschreven bedankbrief van Prins Bernhard voor
zijn jarenlange inzet voor het verzet en daarna zijn vrijwillige deelname in Nederland-Indig.”

Beroepsmilitair

“Met ingang van oktober 1952 diende mijn vader als beroepsmilitair Infanterie bij het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland en het Regiment Limburgse Jagers. Daar ontving hij het Ereteken voor Orde
enVrede 1947 en 1948 en de zilveren medaille voor Trouwe dienst (24 jaar). Op 1 november 1970 werd hij
opnieuw bevorderd tot adjudant-onderofficier instructeur, deze keer als beroepsmilitair. Mijn vaderisin
maart 1975 met pensioen gegaan enin 1987 op 67-jarige leeftijd overleden. Mooi dat deze bijzondere eer

hem 38 jaar na zijn dood ten deel valt!”


Fred Fleury
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